
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valentina Teresjkova werd geboren in 

Rusland in 1937. Toen ze hoorde dat 

er een ruimtevaart programma kwam 

voor vrouwen, meldde zij zich meteen 

aan. Uiteindelijk na een uitgebreide 

selectie procedure werd zij uit 

honderden vrouwen gekozen. Uit 

deze groep was zij ook de enige 

vrouw die uiteindelijk de ruimte in is 

geweest. 

 

Hiermee werd zij de eerste vrouw en 

eerste burger in de ruimte. Eenmaal in 

de ruimte ontdekte ze dat er iets mis 

was met het ruimtetuig. Er was iets 

fout in de programmatie, waardoor ze 

niet naar de aarde zou kunnen 

terugkeren. Vanop afstand kon het 

probleem worden opgelost, maar ze 

moest haar bazen indertijd beloven 

dat ze er haar mond over zou houden. 

 

Zij is in totaal 19 jaar de enige vrouw 

in de ruimte geweest. 
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Kinderrechtenactiviste en scholiere 
Malala Yousafzai wordt geboren in 
Pakistan.  
 
Ze zet zich in voor vrouwenrechten en 
vrede en ontvangt daarvoor de eerste 
Nationale Jeugdvredesprijs van 
Pakistan. 
 
Op 9 oktober 2012 zit Malala na 
schooltijd in de bus naar huis 
wanneer een Talibanstrijder haar van 
dichtbij in haar hoofd en hals schiet. 
Malala wordt zwaargewond naar een 
Pakistaans ziekenhuis overgebracht, 
waar artsen de kogel verwijderen en 
haar bijna een week kunstmatig in 
coma houden.  
 
Malala's strijdvaardigheid overleeft de 
aanslag: tijdens en na haar herstel 
blijft ze zich inzetten voor het recht op 
onderwijs, nu voor zowel meisjes als 
jongens. 
 
 
Haar inspanningen worden 2013 
beloond met de Internationale 
Kindervredesprijs en de 
Sacharovprijs. Ook wint Malala als 
jongste persoon in de geschiedenis 
een Nobelprijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mare gastouderbureau presenteert haar helden op 

internationale vrouwendag 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Margaret Bourke-White werkte als 

eerste vrouw voor Fortune en Life 

Magazine. In Rusland portretteerde zij 

een glimlachende Stalin en in Georgië 

de oude moeder van deze dictator.  

 

Bourke-White was de enige 

buitenlandse fotojournalist in Moskou 

toen daar in 1941 de eerste Duitse 

bommen vielen. Onverschrokken 

volgde zij de troepen achter de 

frontlinie. Veel van haar foto’s zijn 

onvergetelijk. 

 

De jonge fotografe overleefde 

ternauwernood een Duitse torpedo en 

maakte foto’s vanuit 

bommenwerpers. Op de top van het 

Chrysler-gebouw balanceerde ze met 

haar camera om vanaf een 

duizelingwekkende hoogte New York 

te fotograferen. 

 

Haar foto's reisden de wereld rond en 

verschenen regelmatig op de covers 

van Fortune and Life Magazine, 

tijdschriften waarvoor zij vele jaren 

werkzaam was. 
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Amelia Earhart was een beroemde 

vliegenierster. Ze was de eerste 

vrouw die in haar eentje de 

Atlantische Oceaan overstak. 

 

In 1921 begon ze met vlieglessen te 

nemen. Een paar maanden later kocht 

een vliegtuig en was ze de eerste 

vrouw die een solo-retourvlucht 

maakte tussen twee continenten.  

 

In 1932 stak ze in haar eentje de 

Atlantische Oceaan over. Ook stak ze 

in haar eentje de Stille Oceaan over. 

  

Op 2 juli 1937 begon Amelia aan haar 

laatste vlucht.  Na zes uur vliegen 

werd het radiocontact met haar 

vliegtuig verbroken. Er wordt 

aangenomen dat het vliegtuig is 

neergestort in zee. Op 5 januari 1939 

werd verklaard dat ze overleden is. 

Sindsdien is Amelia het onderwerp 

van veel geruchten en speculaties. 

Mogelijk zullen we nooit zeker weten 

wat er is gebeurd. Amelia haar 

verhaal heeft veel indruk gemaakt. . 
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Rosa Parks is een bekend 

burgerrechtenactivist. Ze is bekend 

geworden door het Montgomery-

busincident. Op 1 december 1955 zat 

Parks in de bus van de stad 

Montgomery. Ze weigerde toen haar 

zitplaats af te staan aan een witte 

passagier.  Uiteindelijk kwam de 

politie en kreeg ze een boete van 10 

dollar. Parks weigerde deze boete te 

betalen. Ze werd toen gearresteerd en 

moest voor de rechtbank komen,   

 

Toen Martin Luther King hiervan 

hoorde, organiseerde hij de 

Montgomer-busboycot. Dertien 

maanden lang weigerden ruim 42.000 

zwarte mensen de bus naar hun werk 

te nemen.  

 

De gemeente probeerde het systeem 

van carpoolen en wandelen te 

stoppen met een verbod op het delen 

van auto's.   

 

Bijna een jaar later verbood het 

Hooggerechtshof de segregatie in 

bussen. 
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